Corona bij Jip en Janneke.

Jip zit in zijn pyjama voor het raam. Het is al elf uur en hij moet zich aankleden van mama. Jip
bromt iets dat niet te verstaan is. Waarom zou hij kleren aandoen? Er is geen school maar hij
kan ook niet met vrienden afspreken en zeker niet met Janneke.

In de keuken staat een hele grote fles met zeep. Als je op het knopje drukt komt dat er in
een soort vogelpoepje uit. En als hij heel hard wrijft met zijn handen komen er allemaal
bellen en gekke geluiden. Daar moet Jip erg om lachen. Normaal mag hij van mama nooit
kliederen bij de kraan maar nu mag dat zelfs heel vaak. Er is corona heeft mama uitgelegd.
Corona, corona, corona, in een keer is er overal corona. Hij snapt er niks van. Hij heeft nog
nooit corona gezien. Jip vindt het maar stom en ook wel eng. Jip hoort dat mensen het over
panda hebben. Hij heeft pas een panda in de dierentuin gezien. Die had van die gekke
zwarte ogen en zat de hele tijd met zijn mond open te eten. Papa zegt dat de mensen het
over iets anders hebben maar dat lijkt wel op het woord panda.

Papa heeft uitgelegd dat corona mensen ziek kan maken. Corona speelt een soort doorgeef-
tikkertje. Daarom mogen mensen elkaar geen hand meer geven en niet dicht bij elkaar
staan. Alleen voor de mensen met wie je in huis woont geldt dat niet. Papa maakt altijd
grapjes maar vandaag niet. Hij heeft ook een beetje een strak gezicht. Papa gaat niet naar
kantoor hij werkt thuis op de computer.

De school is gesloten maar het is geen vakantie. De juf heeft alle kinderen een mail gestuurd.
Op de computer moet hij nu soms werkjes doen. Hij mag wel buiten spelen maar hij mag
niet dicht bij andere kinderen komen. Gisteren had hij nog gelachen met Janneke. Allebei
hadden ze een picknickkleed op de grond in hun eigen tuin gelegd. Voor het gat in de heg.
Nu konden ze met elkaar praten, elkaar zien en samen picknicken. Maar vandaag kan dat
niet. De moeder van Janneke heeft gebeld met de moeder van Jip om te zeggen dat Janneke
hoest en keelpijn heeft.

Gelukkig heeft mama een goed plan, Jip gaat een tekening maken en die mag hij in de
brievenbus bij Janneke doen en zwaaien. Jip pakt zijn stiften en een vel papier. Hij begint een
aap te tekenen want daar houdt Janneke van. Maar plotseling stopt hij. Jip kijkt sip voor zich
uit. Dan rolt er een dikke traan over zijn wang. De traan valt op de tekening en het lijkt wel
of het verf wordt. Zijn traan krijgt allemaal kleuren. Jip vindt corona niet leuk en het maakt
hem bang. Mama komt naast hem zitten en slaat een arm om hem heen. Ze zegt dat het
normaal is dat je hier soms bang van wordt. Maar ze vertelt dat er heel veel super slimme
mensen een plan aan het bedenken zijn om dit op te lossen. Mama belooft Jip dat ze niet zo
vaak het nieuws op de televisie zullen aanzetten want daar wordt Jip bang van. Jip moet
mama beloven dat hij altijd naar papa of mama gaat als hij vragen heeft of bang is.

En dan is het tijd voor pauze, hij drinkt een beker melk en eet een banaan. Net als op school,
maar toch anders.



